
Met de Heiland altijd 
naast mij 

 
zou ik doen 

wat ik nu doe? 



zou ik zijn geboden  
houden, vriend'lijk 
zijn naar ieder toe? 



zou ik steeds zijn 
voorbeeld volgen? 

 
Zou ik echt 

rechtshapen leven 



als de Heiland altijd 
naast mij stond  

 
Wakend over mij? 



Met de Heiland altijd 
naast mij 

 
zou ik zeggen   
wat ik zeg? 



Zou ik steeds de 
waarheid spreken 

met de Heiland nooit 
ver weg? 



Zou ik over Hem 
vertellen? 

 
Zou ik echt eerbiedig 

spreken? 



als de Heiland altijd 
naast mij stond 

wakend over mij? 

 



De Heiland is steeds 
bij mij, ook al kan ik 

Hem niet zien 

 



Hij verwarmt me met 
zijn liefde en   

 
beschermt me 

bovendien 



Als ik twijfel wat ik 
doen moet, wat te 

kiezen, dan bedenk ik 



dat de Heiland altijd 
naast mij staat 

 
Wa--kend o--ver mij 


